


Berlijn 1961 .
Karin Duftblatt loopt door de straten van Berlijn.

Ze heeft een geheime missie. Ze heeft een nieuwe naam;
een andere identiteit. Maar ook die kunnen niet het
blonde haar en de blauwe ogen verhullen van het
beeldschone meisje dat ze ooit was.

De stad waarin ze woont, draagt nog altijd de littekens
van de oorlog die twintig jaar eerder heeft plaatsgevonden.
Ze wordt achtervolgd door een kwaadaardige man, die
ooit een aanbidder van haar was. Haar vader zit
gevangen in een donkere cel, met weinig hoop op
vrijheid. En zelf voelt ze zich eveneens een gevangene.
Haar leven een geheim, in een stad vol geheimen.

Opeens ziet ze een gezicht. Een bekend gezicht.

Zou het kunnen?

Nee... maar het is zo!

Kan ze in dit sprookje geloven?

Of zullen de explosies en het geweervuur op een eenzaam
veld even buiten Berlijn een voortijdig einde maken aan
het geheim van de roos?




